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Klaartje, Roelof, Nicole, Carlien en Jan Menne, daarachter Jeroen en Hedi, Sjonnie en Wietske 

 

  



Vrijdag avond 

Nadat we allemaal onze kamers en bedden hadden gevonden konden we in de grote woonkamer 

verder met elkaar kennismaken. Jan Menne had vorig jaar ook meegedaan met musicalster en twee 

jaar geleden deden Hedi en Carlien mee. Dat zijn dus al drie artiesten met ervaring. Jeroen liet al snel 

zijn dansmoves zien dus die heeft ook ervaring. Hij heeft trouwens wel vaker opgetreden bij muzikale 

feestjes. Sjonnie houdt van toneelspelen dus dat gaat ook goed komen. Nicole vind het allemaal wel 

gezellig en heeft ook al een liedje bedacht om te zingen net als Klaartje. En dat was allemaal vóór het 

eten al! 

            

            

 

Hedi heeft Wietske geholpen met eten klaarmaken. Er was een grote pan met bami met kip en 

groente en pindasaus erbij. En kroepoek, atjar tjampoer en augurkjes. De yoghurt was extra lekker 

met een beetje limonadesiroop en slagroom er op.  

 

      



                         

Onder het eten vroeg Sjonnie hoe oud iedereen was. Dat vertelden we om de beurt en daarna kon 

Sjonnie het ook nog precies na vertellen. Roelof wist nog waar iedereen woont. 

Hedi had al heel snel bij de verkleedkleren gekeken en iets moois gevonden. 

Hier nu een vertelling van Klaartje: 

Ik, Klaartje, was te vroeg bij het verzamelpunt Tendens. Toen de hele groep voor de musical er was 

zijn we naar ons vakantiehuis gegaan. Ik heb 2 kamers: eentje om mijn spullen op bed te leggen en in 

de andere kan ik slapen hoop ik. Wietske heeft lekker gekookt vanavond. Roelof is meegegaan in 

plaats van Femke. Femke kon niet mee door familieomstandigheden. Ik heb in de invalide douche 

gedoucht want die is lekker groot. En m’n haar gewassen.  

 

Zaterdag 26 juli 

Vanmorgen hebben we rustig aan gedaan met 

opstaan en ontbijt. 

We gingen ook nog naar muziek luisteren en liedjes 

zingen. Intussen ging Wietske het verhaal bedenken 

bij de liedjes.  Dat verhaal staat ook ergens in dit 

verslag verderop. 

Bij de lunch ging Wietske het verhaal voorlezen. We 

hebben allemaal een rol om te spelen en te zingen. 

Alleen Wietske doet de regie. 

Op de foto links zie je het kasteel waar we wonen. 

Na de lunch gingen we in de bus naar Groesbeek. 

Klaartje wilde even haar banksaldo bekijken, Carlien 

wilde graag kaarten kopen. Hedi wilde nog wat 

lekkers kopen. En met z’n allen wilden we op terras 

iets drinken en het welkomstgebakje eten. Het was 

erg gezellig en de ober was heel leuk. Die heeft ook 

een groepsfoto gemaakt. 



 

We hebben een heel gezellige groep. Klaartje, Hedi en Jeroen hebben alle drie kleurboeken gekocht. 

 

In Beek moesten we bij de Plus nog boodschappen doen voor het avondeten en voor de 

zondagmorgen. Tot aan de ingang van de winkel mocht Jeroen even in de winkelwagen zitten. 

Wietske ging mee de winkel in. Alle anderen bleven in de bus wachten. 

Jeroen had het avondeten bedacht: soep met stokbrood met kruidenboter. We namen verschillende 

soorten kant- en klare soep mee voor het gemak. Bovendien konden we dan 2 aan 2 delen en Hedi 

koos zelf voor noedelsoep 

  



          

Nicole en Jan Menne deelden bruine bonensoep,     Hedi at dus noedelsoep. 

          

Klaartje en Sjonnie kozen voor tomatensoep en Jeroen en Roelof kerriesoep. 

          

Wietske en Carlien deelden een pannetje champignonsoep. Hedi en Jeroen hebben de soepen warm 

gemaakt en Wietske deed het brood in de oven. Tot slot kregen we nog een toetje. Jeroen had een 

heleboel verschillende toetjes uitgekozen dus we konden weer kiezen. 

Vanmiddag was alles al opgeruimd voordat Carlien kon helpen. En ze wilde heel graag corvee doen. 

Daarom heeft Carlien samen met Roelof de tafel gedekt en na het eten heeft ze afgeruimd en alles 

naar de keuken gebracht. Dank je wel Carlien! 

 



Zondag 27 juli 

Het gaat vandaag gebeuren: we gaan de eerste toneeloefeningen doen met de liedjes. Maar eerst 

ontbijten met een gekookt eitje en verder wat we lekker vinden. Hedi heeft al weer koffie en thee 

gezet. Na het ontbijt helpt Carlien spontaan weer mee met opruimen. Daarna begint de 

toneelrepetitie. In de eerste scène maakt iedereen kennis met de kapitein. 

             

Carlien heeft beide handen vol en kan geen hand geven. Sjonnie trekt een loodzware koffer achter 

zich aan. 

             

Nicole neemt haar koffer mee op de rollator. Jeroen wacht op Hedi die de kapitein eigenlijk voorbij wil 

lopen omdat ze Jeroen al heeft gezien. Die twee krijgen meteen een klik. 

                 

Klaartje vraag de kapitein: ‘Wilt u mij de hele week vermaken?’ Jan Menne begint meteen te zingen. 



 

In de pauze deelt Hedi wat lekkers uit en moet Klaartje eerst weer naar de wc. 

     

’s avonds bij zonsondergang speelt de 2e scène op het dek. Nicole kijkt naar het verliefde stel. Klaartje 

zit ook op het dek en kijkt naar danseres Carlien. Als Sjonnie aan komt lopen zingt Klaartje een 

liefdeslied voor hem. Maar helaas is de liefde niet wederzijds.  

         

 



        

Alle gasten proosten op een mooie vakantiereis en Nicole zingt ‘Samen zijn’ van Willeke Alberti. 

  

Na de lunch gingen we winkelen in Nijmegen 

Sjonnie had al op internet gezocht waar de 

speelgoedwinkel was.. In de stad moesten 

we een eindje lopen voordat we daar aan 

kwamen. Daar heeft niet iedereen wat 

gekocht maar we hebben allemaal goed 

rondgekeken.  

In de straten hingen allemaal schoenen als 

versiering. Dat was natuurlijk vanwege de 

wandelvierdaagse die kortgeleden was. 

 



Na de inkopen gingen we op terras iets drinken. En terug in Ubbergen ging iedereen al weer lekker 

bezig met eigen hobby’s. 

            

Kleuren in nieuwe kleurboeken is een heerlijke bezigheid. Klaartje schrijft elke dag haar eigen verslag. 

            

Roelof helpt aankopen uit te pakken en Jan Menne deelt druiven uit aan Carlien en Hedi kleurt ook. 

            

Nicole is zó blij met haar kleurpotloden. 

 



 

Jeroen heeft een gitaar gekocht en tovert daar zachte tonen uit. 

Uit eten in de Thornse molen. Roelof en Wietske zijn hier al vaker geweest en vinden het een heel fijn 

restaurant en het is maar een paar minuten rijden vanuit Ubbergen. 

                             

Hier hebben we allemaal bijzonder lekker gegeten. En kennisgemaakt met een heel lieve hond. 

           



Maandag 28 juli 

Sommige mensen waren vroeg op, anderen laat. Van het oefenen is niks meer gekomen deze 

morgen. Na de lunch gingen we naar de Action in Wijchen. Daar moesten nog wat inkopen gedaan 

worden. En dat vlakbij de bioscoop waar we naar de film over Smurfen gingen. Het is een heel mooie, 

kleine en gezellig moderne bioscoop. Omdat het niet druk was konden we zelf een plekje zoeken.

         

Jan Menne en Carlien  en Hedi en Jeroen en kozen voor een love seat. 

        

Nicolien, Roelof en Sjonnie zaten naast elkaar en Klaartje en Wietske ook. Met een drankje en wat 

lekkers was het genieten terwijl het buiten af en toe flink hard regende. 

 

De Smurfin hielp in deze film de Smurf-zonder-naam. 



 

 

Als Grote Smurf op mysterieuze wijze ontvoerd wordt door de boze tovenaars Razamel en Gargamel, 

gaan de Smurfen, onder leiding van Smurfin, naar de echte wereld om hem te redden. Met hulp van 

nieuwe vrienden moeten de Smurfen erachter zien te komen wat het betekent om een Smurf te zijn 

en het heelal redden. 

 

 

 

De Magiesmurf, die eerst geen naam had, was aan het eind van de film blij dat hij ook iets goed kon. 

 

       

De naam die de smurf zonder naam eerst had bedacht: ‘een-schop-onder-de-kont-smurf’ vond de 

Smurfin niet goed. Jeroen vond het wel de beste naam. 



            

Jeroen, Sjonnie en Wietske gingen boodschappen doen en ze hadden ook heerlijke toetjes uitgezocht. 

Daarna gingen Jeroen en Wietske meteen een grote pan macaroni maken. En na het eten gingen 

Carlien en Jan Menne spontaan meehelpen afruimen en afwassen. Dat was toen heel snel klaar. 

 

Netflix kijken of zelf ergens mee bezig: het is een gezellige en rustige avond. 

 



Dinsdag 29 juli 

 

Vanmorgen zijn we op tijd opgestaan. Na het ontbijt gingen we onze musical weer oefenen.  

Daarna stapten we in de bus en reden naar Nationaal park de Hoge Veluwe en naar het Kröller Muller 

museum. Daar konden we een rolstoel lenen voor Klaartje. We gingen een eind wandelen in de tuin 

van het museum. Bij een bankje gingen we picknicken want we hadden brood mee. 

 



 

Sjonnie in de Jardin d’émail. Zo heet dit grote kunstwerk.  

 

Het lijkt net of we hier een aanzoek zien. 



 

We mochten de kunstwerken niet aanraken en er ook niet op gaan zitten. Dan maar in je eigen 

rolstoel blijven. 

 

Deze iglo is niet van ijs maar van stenen. 



 

Nicole, Sjonnie, Hedi, Jeroen, Jan Menne, Carlien en Klaartje 

 

Er was ook een theater in de open lucht. Jan-Menne heeft hier voor ons zijn lied gezongen. 



Jeroen en Hedi gingen dansen op het lied van Jeroen. 

 

Op een afstandje bleven soms mensen staan kijken naar deze onverwachte gratis voorstelling in de 

open lucht. 

 

 

Binnen was een tentoonstelling van kunstenares Charley Toorop. 



 

En je kon hier zelf ook even oefenen met een schilderij maken. 

 



Het schilderij hieronder is door Hedi gemaakt. 

 

Terug in Beek gingen we naar de snackbar want Klaartje trakteerde op softijs. Daarna gingen we nog 

een paar boodschappen doen. 

Hedi wilde broodjes shoarma maken en dat vonden we allemaal lekker. 

            



En daarna kregen we nog verschillende soorten toetjes. Nicole koos tiramisu want dat vond ze zó 

lekker! Sjonnie kreeg weer toetje limoncello, net als gisteren. 

         

In de gang hadden we een sjoelbak gezien en Jeroen wilde die wel gebruiken. Hij gooide veel punten. 

        

Als je niet wilde sjoelen deed 

je gewoon iets anders. 

Heerlijk is dat als er zoveel 

ruimte is om je eigen plekje te 

zoeken. 



            

We keken ook nog naar de musicals van de afgelopen 2 jaar. Vorig jaar had Jan Menne meegedaan en 

2 jaar geleden deden Hedi en Carlien mee. Het was verrassend om dat terug te zien. En het bracht 

mensen op een idee voor volgend jaar! Jan Menne hielp Carlien met drinken uitdelen. 

Woensdag 30 juli gingen we naar de studio in Arnhem om opnames te maken van ons verhaal. Dat 

gebeurde in een groene ruimte. In de studio gaan ze plaatjes bij de opnames zetten zodat het een 

echte film wordt. 

 

In ons verhaal beginnen we met kennismaken met de kapitein van het cruiseschip, Roelof. Als eerste 

kwam Carlien op.  



  

Sjonnie speelde heel goed dat zijn koffer loodzwaar was. Nicole kon haar koffer meenemen op de 

rollator die we van Klaartje hadden geleend. 

     

Jeroen kwam dansend op en bij de opkomst van Hedi keek zij niet naar de kapitein maar naar Jeroen. 

                     

Klaartje vertelde de kapitein dat hij toch niet de hele week haar hoefde te vermaken. Het eerste lied 

van de musical werd gezongen door Jan Menne die net als vorig jaar John Denver deed. 



        

Nicole kijkt op het dek naar de ondergaande zon, net als Jeroen en Hedi die al verliefd zijn. Ze zingen 

voor elkaar hun liedjes. 

 

Carlien zingt haar lied al dansend, zó mooi! 



 

Als Klaartje op het dek Sjonnie tegenkomt zingt ze voor hem: ‘Ik krijg een heel apart gevoel van 

binnen.’ Ze speelt dat ze verliefd op hem is. Op deze cruise is dat helemaal niet gek. Maar hieronder 

zie je dat de verliefdheid niet wederzijds is want hij zegt sorry en loopt weg. Klaartje zegt nog 

‘Jammer’. 

 



 

In de laatste scène zingt Nicole het lied ‘samen zijn’ van Willeke Alberti. De eerste keer moest ze 

huilen omdat ze de muziek niet goed hoorde, maar de 2e keer ging het beter. 

 

Hier zie je de filmmakers van de studio aan het werk. 



             

              

In park Sonsbeek gingen we onze meegebrachte boterhammen opeten. Daar keken we naar een 

grote fontein. 

 

Daarna reden we terug naar Ubbergen om zelf wat te chillen, tot groot genoegen van allemaal. 



 Hedi trakteerde op ijs  met slagroom 

’s Avonds gingen we weer naar Arnhem om in restaurant  ‘Goed proeven’ pizza te eten. 

 

 

We zaten gezellig aan een ronde tafel en hebben heerlijk gegeten.



 

Hier zitten we op het terras in Nijmegen. 

 

Wietske en Sjonnie in en op het kunstwerk in de tuin van Kröller Muller 

 

Bij de tentoonstelling van Charley Toorop hebben 

Wietske en Nicole het bijbehorende boek 

ingekeken.  

Klaartje genoot ook van de prachtige schilderijen. 

                                                



             

Het bezoek aan de Hoge Veluwe waar we langzaam doorheen reden en daarna aan het museum 

Kröller Muller was een succes. Hoewel niet iedereen meteen voor kunst zou kiezen was de wandeling 

door de tuin toch verrassend en in elk geval heel gezellig.  

 



 

Wietske had steeds de rolstoel van Klaartje geduwd en Klaartje wilde Wietske ook een keer duwen. 

Op de laatste bladzijde kun je het script van onze musical lezen. Zo hebben we het ongeveer gedaan.  



Het verhaal van de musical 

Een cruise vol liefde 

1. Een cruiseschip ligt aangemeerd in de haven van Tendens. De loopplank ligt uit en de kapitein (Roelof) 

staat klaar om de gasten welkom te heten. 

2. Carlien komt er aan met een koffer in de ene hand en een kleurboek in de andere hand. De kapitein wil 

haar een hand geven maar ze heeft geen hand vrij. Hoe moet dat nu? 

Ze mag naar de hut met nummer 1 

3. Sjonnie komt de loopplank op en heeft een héél zware koffer bij zich. Hij maakt een gezellig praatje 

met de kapitein. Hij krijgt hut nr. 2 

4. Nicole komt met de rollator waarop een koffer ligt. Ze geeft de kapitein een hand en vraagt:    ‘In welke 

hut mag ik slapen?’ Ze krijgt hut nr. 3 

5. Jeroen komt dansend met een rugzak op z’n rug de loopplank op en stelt zich ook dansend voor aan de 

kapitein. Hij krijgt hut nr. 4 maar blijft op een afstandje staan (in beeld) want hij ziet de volgende gast 

aankomen. 

6. Hedi komt snel de loopplank op met de koffer in de hand, (ze rolt de koffer niet) en wil de kapitein voorbij 

lopen naar Jeroen toe. De kapitein houdt haar tegen: eerst even voorstellen en dan naar hut nr. 5. Dan 

loopt ze naar Jeroen, ze staan voor elkaar en kijken elkaar heel intens aan. Er vliegt een vonk over en 

weer. (Nog niet zoenen.) Samen lopen ze naar hun hutten. 

7. Klaartje loopt met de koffer aan één arm trekkend en de rollator met de andere hand duwend de 

loopplank op en vraagt aan de kapitein: ‘Wilt u mij de hele vakantie elke dag vermaken?’ Wat de kapitein 

daarop zegt? Klaartje krijgt hut nr. 6. Vlak van tevoren heeft ze haar tekst veranderd. 

8. Als laatste komt Jan Menne op. Hij is helemaal in de mood voor deze reis en stelt zich voor door zijn lied 

te zingen: Take me home, country roads (West Virginia) van John Denver. 

De eerste avond op zee 

9. Op het dek zit Nicole van de ondergaande zon te genieten. Jeroen en Hedi staan daar ook naar te kijken. 

Hebben de armen om elkaar heen en zijn smoorverliefd. Jeroen zingt: ‘Lang is de nacht’ uit de film van 

de leeuwen koning 

10. Nicole klapt in haar handen en roept: ‘Dat was een mooi lied Jeroen!’, dan gaat ze weg. 

11. Jeroen geeft Hedi een zoen.  

12. Jeroen vraagt aan Hedi ‘Kun jij ook een liedje zingen?’ Dat kan ze wel dus dan zingt ze haar lied: ‘Ik hou 

van jou’ van Maribelle  

13. Na haar lied geven ze elkaar nog een zoen en lopen samen weg 

14. Carlien komt dansend het dek op en zingt haar lied: ‘Mijn leven is van mij.’ van Pia Douwes. Als ze aan 

het zingen is komt Klaartje op een afstand kijken en luisteren 

15. Als Carlien haar lied heeft gezongen klapt Klaartje in haar handen. Carlien maakt een buiging en zegt: ‘Ik 

ga naar het diner met de kapitein.’ 

16. Klaartje ziet Sjonnie aankomen en loopt naar hem toe. Wat zeggen ze tegen elkaar? Klaartje vindt 

Sjonnie heel aardig en gaat een liedje voor hem zingen: ‘Ik krijg  een heel apart gevoel van binnen.’ van 

Corrie Konings. Ze zingt het terwijl ze een beetje verliefd naar Sjonnie kijkt. 

17. De verliefdheid is niet wederzijds. Sjonnie verteld het haar door zijn lied te zingen: ‘Zeg maar niets meer’ 

van Andre Hazes. Als zijn lied uit is zegt hij ‘Sorry Klaartje’ en hij loopt weg. 

18. Klaartje kijkt hem na en zucht eens diep. Ze zegt: ‘Jammer.’ Dan loopt ze ook weg. 

Na het kapiteinsdiner 

19. Ze staan allemaal met een glaasje wijn in de hand rondom de kapitein. De kapitein vraagt of iedereen 

lekker heeft gegeten. Ze roepen allemaal dat het lekker was. Dan heft de kapitein het glas en samen 

brengen ze een toast uit op deze fantastische reis: proost! 

20. Nicole stapt naar voren met haar rollator en zingt haar lied: ‘Samen zijn’ van Willeke Alberti. 

21. Op de achtergrond zien we een prachtige zonsondergang op zee met misschien wat dolfijnen? 


